
Op woensdag 16 maart is in het bestuur het programma 
besproken voor de exposities in 2022. Dat ziet er in 
grote lijnen als volgt uit.

Wisselexposities amateurschilders
Onze oproep aan amateurschilders in Schoonebeek heeft 
genoeg reacties opgeleverd om in de maanden april, mei 
en september hun creaties ten toon te stellen. Meer nieuws 
daarover volgt via De Jaknikker en andere kanalen.

75 Jaar Voetbal in Schoonebeek
Van woensdag 1 juni tot en met zaterdag 25 juni vindt 
de expositie ‘75 Jaar Voetbal in Schoonebeek’ plaats. 
Hierover leest u meer op pagina 2 en de achterpagina 
van dit nummer.

Zuidenveld
In de maand juli gaan we aandacht besteden aan het 
Zuidenveld. Dat is op zich al een evenement waar telkens 
weer genoeg over te vertellen is. Nu dit echter 100 jaar 
bestaat (weliswaar in 2020, maar u weet hoe dat is gegaan) 
is er reden temeer om hier een expositie over in te richten.

Feestweek
We weten nog niet precies wat het onderwerp wordt, maar 
dat we tijdens de feestweek iets gaan organiseren staat wel 
vast. Er zijn al wat ideeën, maar we moeten nog het een en 
ander uitzoeken. Meer info volgt in de volgende editie van 
Van Vrogger.

U merkt het, we hebben weer genoeg op stapel staan. 
Daarnaast kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht 
voor de reguliere expositie in de Waag’nschuur en de 
Zandstrooiboerderij. Gewoon een keer doen, u bent 
van harte welkom!
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Exposities

We gaan weer open!

Vanaf dinsdag 19 april zijn we weer geopend voor het 
publiek. Hoe zit het ook alweer met onze reguliere 
openingstijden:

Bezoekadres en openingstijden 
Zandstrooiboerderij Zwaantje Hans-Stokman’s Hof
Burgemeester Osselaan 5 
7761 BS Schoonebeek
Telefoon 0524 53 17 02
Open van april t/m september: dinsdag t/m zaterdag 
van 13:00 uur - 17:00 uur Entree € 3,00 per persoon.
Groepen het hele jaar op afspraak.

Ontvangst- en vergaderruimte
De Waag’nschuur is tevens geschikt als inspirerende 
ontvangst- en vergaderruimte.

Zandstrooien, een uniek en eeuwenoud gebruik
Een bezoek aan de Zandstrooiboerderij kan natuurlijk 
niet zonder een demonstratie van Roelie Seinen. Heel 
interessant, voor jong en oud!

Nog meer ideeën
We hebben nog aantal ideeën om op te pakken. Zo denken 
we na over de invulling van de Open Monumentendag dit 
jaar en over het eventueel organiseren van een modeshow 
en dan natuurlijk met mode uit vroeger tijden. Zoiets dus:

Spikerneis



Activiteitendag
Het tweede grote onderdeel van het 
evenement wordt de ‘Activiteitendag’. 
Dit wordt een gevarieerd programma met 
voetbalspellen waar iedereen aan mee kan 
doen. Vergelijkbaar met de zeskampen 
die Schoonebeek in Actie al eerder heeft 
georganiseerd. Andere onderdelen waar aan 
gedacht wordt is een demonstratietraining 
van FC Emmen Old Stars, verkiezing van 
de ‘Schoonebeker vrijwilliger van het jaar’, 
aandacht voor de jubilarissen van SVV’04, 
de ingebruikname van de Historie-TV en 
de website Hierkomjijweg.nl’, een Goede 
Doelen Barbecue en een feestavond. Meer
nieuws volgt binnenkort via allerlei kanalen.

Ophaalactie
De Ophaalactie is al gestart via diverse 
digitale media. Op de achterzijde van de 
Van Vrogger vindt u daar alle informatie 
over. We hopen dat er nog veel foto- en 
fi lm(!)-materiaal aangeleverd gaat worden.

Ook ‘gisteren’ is historie en waardevol!
We willen graag een heel breed beeld 
schetsen van wat voetbal in Schoonebeek 
is en betekent. Denk niet te snel, ‘ach dat 
van mij is niet zo interessant’. Alles wat er 
aan materiaal is dat betrekking heeft op het 
voetbal in Schoonebeek, is interessant!  
Niet alleen ‘van heel vroeger’, bedenk dat 
‘gisteren’ ook al geschiedenis is. Dus wat 
het ook maar is:  Minjak, Oranje. OMC 
en SVV, alles telt mee! Kom maar door!

Een aardig aantal mensen is bezig met de 
opzet en invulling van het project ’75 jaar 
Voetbal in Schoonebeek’. Daardoor komt 
er steeds meer zicht op het programma. 
Op dit moment kunnen we daar het 
volgende van melden.

Expositie
Er komt in ieder geval een expositie in 
De Waag’nschuur (van De Spiker) en in 
MFC ’t Aole Gemientehoes. De feestelijke 
opening daarvan vindt plaats op woensdag 
1 juni, de feitelijke ‘jubileumdag’. 
Het begint om 19.00 uur en iedereen die 
daar bij wil zijn, is van harte welkom!

Opening
De openingshandeling wordt verricht 
door burgemeester Eric Van Oosterhout. 
Naast het publiek worden een aantal 
mensen uitgenodigd die een bijzondere 
betekenis hebben (gehad) voor het voetbal 
in Schoonebeek. Vanaf 21.00 uur is er 
een ‘After Party’ in en wellicht om ’t Aole 
Gemientehoes. Al met al belooft dit een 
heel leuke avond te worden. 

Bordenroute
Naast de genoemde expositie denken we 
er ook over om in het dorp een ‘Borden-
route’ op te zetten met oude foto’s. Via de 
Historie-tv in de kantine van SVV’04 en 
de collectie van SVV’04 op de website 
‘Hierkomjijweg.nl’ is er straks sprake van 
een permanente expositie.
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Evenement ’75 jaar Voetbal in Schoonebeek’ krijgt vorm

~VOETBAL IN
SCHOONEBEEK

75 JAAR
VOETBAL IN

SCHOONEBEEK
1947-2022

75 jaar Voetbal in Schoonebeek
is een samenwerkingsverband van

Het geheel is een Rijksmonument geworden 
gezien de ouderdom, constructie, functie 
en karakteristieke vormgeving alsmede de 
markante ligging binnen het beschermde 
dorpsgezicht Westersebos. Eén van de 
weinige boerderijen met nog een dubbele 
schouw in zowel de woonkamer als de 
woonkeuken en het fraaie eikenhouten 
vakwerk wat deels oorspronkelijk is en 
deels in ere is hersteld tijdens de restauratie. 
De nog oorspronkelijke opzet van het erf 
is door de eeuwen heen maar zeer beperkt 
aangepast waardoor u hier ook nog een 
kijkje krijgt in de sfeer van weleer.

Logeerboerderij
De boerderij is nu als woonhuis in gebruik 
en wordt sinds 2017 bewoond door de 
familie Boender. Voorheen is het huis korte 
tijd in gebruik geweest als logeerboerderij 
en vanaf de oorspronkelijke bouw werd er 
eeuwenlang ‘geboerd’ door de familie Uny. 
Zoals zo vaak het geval is geweest in het 
verleden van Rijksmonumenten kwam ook 
de functie van traditionele boerderij onder 
druk te staan. Het Westersebos 5 werd dan 
ook verkocht en voor het eerst sinds circa 
260 jaar woonde er geen familie Uny meer 
op deze markante locatie.

Waterbron
Medio jaren ‘90 verkeerde het huis en het 
erf nog in een volledig te restaureren staat. 
De vrijwel authentieke boerderij met stook-
hok, een vervallen schuur, een waterput 
en dit alles op een prachtige, ruime locatie 
met veel potentie. Generaties lang heeft 
dezelfde familie op deze bijzondere locatie 
gewoond en, aldus mijn vader, borrelde 
hier het lekkerste water van het Westersebos 
gewoon op uit de grond. Helaas is deze 
bron in de vaart der volkeren vergaan. Het 
zou een mooie aanvulling zijn voor het erf 
om de bron weer in ere te herstellen. Zeker 
aangezien er binnen de familie Uny nog de 
wetenschap is waar deze ooit was gesitueerd.

Vanaf de jaren ‘90 is het geheel zeer grondig 
gerestaureerd met oog voor detail en sfeer. 
Bij de verbouwing waren de initiatief-
nemers nauw betrokken waarbij er ook 
oude technieken voor het maken van 
bijvoorbeeld verf werden gebruikt. Brand-
netels werden aan de verf toegevoegd om 
zo de juiste samenstelling te krijgen. Ook 
werd de gehele begane grond voorzien van 
een fraaie estrikken* vloer. Recentelijk 
heeft de huidige bewoner een stijlvolle 
eikenhouten keuken laten plaatsen geheel 
in de sfeer van de boerderij. 

Vanwege deze uitvoerige restauratie is er 
voor de toekomstige generaties bewoners 
weer een prachtige basis gerealiseerd waar 
met volle teugen van wordt genoten. 
Want uiteindelijk is elke bewoner van een 
Rijksmonument een passant waarbij ook 
de familie Boender hoopt het geheel in een 
goede staat ooit over te kunnen dragen aan 
een volgende passant. Aan hun inzet en 
visie om het geheel bouwkundig goed op 
orde te houden zal het zeker niet liggen!
i

*Estrikken, ook wel boerenplavuis 
genaamd, zijn gebakken tegels van klei 
waarvan de geschiedenis eeuwen terug gaat.
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‘Hebt u even een
mo(nu)mentje?’

Westersebos 5

We hebben er weer één in, letterlijk en fi guurlijk, de buitencategorie. Deze keer wordt 
een Rijksmonument uit 1730 gelegen aan het Westersebos 5 uitgelicht.

Monumentaal Schoonebeek

Door Ruud Pat

Brandnetels werden aan de verf 
toegevoegd om zo de juiste 
samenstelling te krijgen

De kleurenfoto’s zijn van Ruud Pat, 
de zwart-wit foto’s van De Spiker
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De oorlog bracht voor Schoonebeek 
verandering in de strenge zondagsviering en 
het kerkelijke ‘monopolie’ op het bestaande 
verenigingsleven. In de eerste jaren na de 
bevrijding zorgde een niet-Schoonebeeker 
voor een nieuwe invulling van het sociaal-
culturele leven in het dorp. Jan Kees 
Hofkamp, leider van de distributiedienst 
in Schoonebeek, startte met de eerste 
vernieuwingen.

Jan Kees Hofkamp
Jan Kornelis Hofkamp werd op 27 juni 
1918 in Rolde geboren als zoon van 
gemeentesecretaris Jan Hofkamp. Hij kwam 
uit een gezin van vier zoons. Zijn vader had 
veel maatschappelijke functies en dat zal 
zijn kinderen beïnvloed hebben. Jan Kees 
ging met zijn tweelingbroer naar de ulo 
in Assen. Hij werd lid van de Asser Pad-
vinderij, was in 1937 één van de voor-
trekkers van de wereldjamboree en werd 
leider van de padvinders. In januari 1940 
werkte hij op het bureau voor steun-
verlening in Gasselternijveen. Hij vertrok

toen naar Kantens om controleur van de 
steunverlening en werkverschaffing te 
worden. Hier richtte hij een fluitclub op. 
In januari 1942 keerde hij terug naar Rolde.
Eind juli 1943 werd in Schoonebeek 
distributieleider Pieter de Boer dood-
geschoten. Hofkamp volgde hem op 
1 oktober 1943 op. Hij was kostganger bij 
slager Harm Timmerman aan de Hoofd-
straat 165. Jan Kees Hofkamp raakte 
betrokken bij het verzet in Schoonebeek. 
Omdat hij hoofd van de distributiedienst 
was kon hij distributiebonnen verduisteren 
voor onderduikers. Hij had contact met 
onder andere hoofd der school Jan Veld-
wachter en ambtenaar Arend Masselink, 
die beiden in het verzet zaten. Begin 
januari 1945 deed de Landwacht een inval 
in de boerderij van Gerrit Eisen, waarbij 
onder andere meester Veldwachter werd 
gearresteerd. Het gevolg was een golf 
van arrestaties onder verzetsstrijders in 
Zuidoost-Drenthe. Hofkamp was op het 
moment van de overval in Kantens en 
dook onmiddellijk onder.

In het naoorlogse Schoonebeek was
weinig op sociaal-cultureel gebied
Na de bevrijding begin april 1945 kwam 
hij terug naar Schoonebeek en ging weer 
aan de slag als distributieleider. Hij hield 
zich daarnaast bezit met de Hulpactie 
Rode Kruis (HARK), die inzamelings-
acties voor goederen en geld organiseerde 
voor Zuid-Nederland. Hij verzorgde ook 
EHBO-cursussen. Jan Kees was een sociaal 
bewogen man. Er was in het naoorlogse 
Schoonebeek weinig op sociaal-cultureel 
gebied geregeld. Als organisator bij de 
padvinderij had Hofkamp het nodige 
gedaan en wilde zich ook inzetten voor 
Schoonebeek. Kort na het einde van de 
oorlog organiseerde hij een ‘Zonnetocht’ 
naar Nunspeet. De Schoonebeeker 
boerinnen gingen getooid met oorijzer 
mee in de bus van Pieper. Daarnaast 
regelde Hofkamp ontspanningsavonden 
met een betaalde conferencier, maar omdat 
dit geld kostte nam Harke Timmerman 
die rol gratis op zich. 

Kampeerclub
Voor de bewoners van ‘De Driesprong’ 
– rond de kruising Hoofdstraat met de 
Nieuw-Amsterdamseweg – organiseerde 
Jan Kees buurtfeesten en één keer per jaar 
een revue. Jan Timmerman, zoon van zijn 
kostbaas, schreef hiervoor teksten op 
bekende deuntjes. In de zomer van 1948 
organiseerde Hofkamp voor de jeugd 
van Schoonebeek een vakantieweek naar 
Ommen onder de naam ‘Kampeerclub 
Oud-Schoonebeek’. Het was een kamp 
samen met de padvinderij uit Emmen. 
Verder zou Hofkamp muziekcursussen 
hebben gehouden. Hij speelde namelijk 
niet onverdienstelijk op de piano. 
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Jan Kees Hofkamp en het 
sociaal-culturele leven na WO2
Het sociaal-culturele leven in Schoonebeek bestond voor de Tweede Wereldoorlog uit 
vermaak in lokale cafés, gebruiken rondom Palmzondag en Pasen, nieuwjaarsvisites, 
feesten tijdens landbouwtentoonstellingen, toneelavonden, Oranje- en dorpsfeesten, 
kermis in Coevorden en Nieuw-Schoonebeek. Het ging om activiteiten binnen de 
dorpsgemeenschap of direct daarbuiten. Met de groei van de Bataafsche Petroleum 
Maatschappij (BPM) en opvolger de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) 
zou daarin verandering komen met de introductie van voetbal, tennis en zwemmen. 
Maar dat liet direct na de oorlog nog even op zich wachten.

Coevorden
In Coevorden verhuisde Jan Kees diverse 
malen. Hij had inmiddels een baan 
gevonden als autoverkoper bij Juurlink, 
waar hij enkele jaren werkzaam was. In deze 
periode nam hij deel aan diverse auto-
oriënteringsritten. In 1961 startte Hofkamp 
samen met de weduwe Smit-Lennips en 
Lucas Tijs in Hardenberg garagebedrijf 
DOAM. Lang duurde de samenwerking 
niet, want in januari 1962 werd Jan Kees 
ontslagen als mede-directeur, omdat er 
sprake was van een zedendelict. Dit werd 
een keerpunt in zijn leven. Nadat de zeden-
zaak achter de rug was ging Hofkamp als 
verkoper aan de slag bij garage Brouwer in 
Dalen, waar hij tot het eind van de jaren 
zeventig werkte.

Hij woonde op dat moment aan de Van 
Heutszsingel in Coevorden, waar hij tot aan 
zijn dood zou blijven wonen. Toen de zoon 
van Brouwer oud genoeg was, stapte hij in 
het garagebedrijf van zijn ouders en stond 
Hofkamp op straat.

Zijn activiteiten waren een belangrijke 
impuls voor het sociaal-culturele leven in 
Schoonebeek direct na de Tweede Wereld-
oorlog.

Hofkamp wordt autoverkoper
Op 1 oktober 1946 werd de distributie
dienst in Schoonebeek opgeheven en keerde 
Hofkamp terug naar Rolde. Het is niet 
bekend welk werk hij deed, maar hij was 
nog steeds betrokken bij het sociaal-
cultureel leven in Schoonebeek. In oktober 
1950 vertrok hij naar Emmen, om zich 
in maart 1952 in Coevorden te vestigen. 
In Emmen was Hofkamp actief bij de 
padvinderij, in de rol van hopman en later 
oubaas (leider). Er werden diverse kampen 
georganiseerd in ‘De Berenkuil’ te Grolloo, 
een vakantieoord waar vader Jan Hofkamp 
betrokken was bij de oprichting. In Emmen 
leerde hij de dochter van garagehouder 
Beugeling kennen, maar die relatie hield 
geen stand. Het werd duidelijk dat Jan Kees 
Hofkamp homoseksueel was, een probleem 
in die tijd. 

Paardenwereld
Het ging daarna emotioneel en financieel 
bergafwaarts met Jan Kees Hofkamp. Hij 
had geen bron van inkomsten en kreeg met 
veel moeite in 1989 een oorlogsuitkering. 
In verband met zijn homoseksualiteit was 
hem veel geld afhandig gemaakt. Op advies 
van een deskundige in het omgaan met zijn 
seksualiteit, begaf Jan Kees zich als afleiding 
in de paardenwereld. Aan de Krimweg in 
Coevorden had hij een stukje grond met 
stallen, waarin hij een paard had staan. Hij 
was een gezien man in de paardenwereld en 
kwam veel bij maneges over de vloer. Jan 
Kees was bij diverse concoursen speaker. 
Hij overleed eenzaam in mei 1990.
i

De Schoonebeeker boerinnen gingen getooid 
met oorijzer mee in de bus naar Nunspeet

Door: Bert J. Finke     |     Foto’s: collectie familie Timmerman
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1 | De boerderij van de familie Holties aan 
de Pienhoek, daar waar nu de inrit naar de 
brandweerkazerne is. Later is het pand in 
gebruik geweest van Goeroe. Eind jaren 
zestig is de boerderij volledig in vlammen 
opgegaan. Een klein monument (‘de rode 
haan’, nu aan de Beekweg) herinnert hier 
nog aan.

2 | Paasvuur slepen in de jaren zestig of 
zeventig. Daar was een heel ‘ritueel’ aan 
verbonden. Zowel vooraf, als tijdens het 
branden als de ochtend daarna. Dan 
moesten de resten opgebrand worden en 
werden er eieren gebakken en gegeten. 
Er werd in elk geval veel plezier aan beleefd, 
zoals op de foto ook wel te zien is.

3 | In 1960 opende in Schoonebeek de 
eerste ‘zelfbedieningszaak’: de Centra van 
de heer en mevrouw Brouwer. Een heuse 
supermarkt dus! Nadat familie Boschman 
hier nog een aantal jaren een supermarkt 
runde is hier vanaf 1994 Kegelhuis Dorgelo 
gevestigd.

4 |  Dit zijn overduidelijk NAM-woningen. 
Ze bestaan echter al lang niet meer. Deze 
woningen stonden aan de Beekweg net 
buiten het NAM-complex. Aan de zuid-
kant en met de voorkant naar het zuiden. 
De huisnummers waren 27 en 29.

5 | Een foto uit het begin van de jaren 
vijftig. De MULO-school (later MAVO), 
destijds, gevestigd in dit houten nood-
gebouw aan de Westerlanden Ongeveer 
op de plek waar nu de parkeerplaats is van 
winkelcentrum De Wingerd. Het heeft 
dienst gedaan tot 1958. Toen werd het 
nieuwe schoolgebouw aan de Pienhoek in 
gebruik genomen.

6 | Juni 1960, toen De Mente nog 
rechtstreeks op de Europaweg uitkwam. 
De Lauensteinstraat moest nog aangelegd 
worden, maar de dragline op de achter-
grond geeft al aan dat er aan begonnen is.

Foto’s uit de collectie van De Spiker en Oud-Schoonebeek.nl
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Open opvangbakken
In de beginjaren van de olieproductie in 
Schoonebeek werd de geproduceerde olie, 
in afwachting van verder transport, in open 
opvangbakken verzameld. Dit kon toen 
nog, mede omdat er nog niet heel veel olie 
omhoog gepompt werd. Naarmate er meer 
olie geproduceerd kon worden verschenen 
beetje bij beetje op diverse plaatsen in het 
landschap olieopslagtanks.

Tankwagens en schepen
De eerste jaren werd de olie in tankwagens 
gepompt die vervolgens naar Coevorden 
reden om daar in ketelwagens overgeladen 
te worden. Voor grote hoeveelheden werkte 
dit niet en toen is men het per schip gaan 
proberen. Ook dat bleek geen werkbare 
oplossing. Uiteindelijk bleek het spoor toch 
de beste oplossing, maar dan moesten daar 
wel speciale faciliteiten voor komen. En die 
kwamen er. In 1946 sloten de BPM en de 
NS een overeenkomst om een goederen-
spoorlijn aan te leggen tussen Nieuw-
Amsterdam en Schoonebeek. En er moest 
een verlaadstation gebouwd worden. Er 
is nog even sprake van geweest om dit in 
Nieuw-Amsterdam te doen, maar het is
uiteindelijk het Ruwe Olie Verlaadstation, 
het ROV, aan de Kanaalweg geworden.

Bij het ROV stonden in het begin vier 
tanks met een inhoud van 1.200 m3, die 
door verwarmingsspiralen warm werden 
gehouden. Ook stond er een kleine tank 
met een inhoud van 700 m3. Al vrij snel 
in 1947 werd de bouw van meetstation-I 
(één) aan de Beekweg afgerond. Vanaf het 
meetstation werd via een 2.400 meter lange 
pijpleiding de olie die in de buurt van het 
meetstation geproduceerd werd naar het 
ROV verpompt. Vlot erna werden meerdere 
meetstations gebouwd en het pijpleidingen-
netwerk uitgebreid. Zo kon afscheid 
worden genomen van de tankwagens.

De olietrein
Op 20 december 1946 was het zover. In 
aanwezigheid van diverse genodigden vond 
de offi  ciële opening van de spoorlijn plaats. 
Een feestelijk versierde locomotief (de 612 
voor de liefhebbers) vertrok met twaalf 
ketelwagens gevuld met aardolie naar de 
raffi  naderij in Pernis. Vanaf dat moment 
trad er een langjarige periode aan van 
het vervoer van aardolie per trein tussen 
Schoonebeek en Pernis. Het aantal trans-
porten varieerde in al die jaren tussen 
de 9 en 20 per week. Vanwege steeds toe-
nemende olieproductie in 1982 moest er 
zelfs een extra olietrein ingezet worden. 

Meer functies
De spoorlijn diende meerdere doelen. Zo  
zorgde de olietrein voor een stukje promotie 
van Schoonebeek toen in 1988 op elke trein 
de naam van het oliedorp Schoonebeek 
(met logo ‘Industrie op hoog peil’) 
verscheen. Ook werd de spoorlijn gebruikt 
voor vervoer van materialen. Het spoor 
liep na het ROV dan ook door naar het 
NAM emplacement. Ook andere partijen, 
zoals de turfstrooiselfabriek, maakten soms 
gebruik van de spoorlijn. 

Het einde 
In 1996 stopte de NAM tot nader order 
met de oliewinning in Schoonebeek. Dat 
betekende ook het einde van de olietrein. 
De laatste rit werd op 1 september 1996 
gemaakt. Na vijftig jaar was het over. Het 
spoor lag er nog tot 2015. Ondanks vele 
plannen om er ‘iets mee te doen’ werden 
de rails gesloopt. Hier en daar een bord 
en de ophaalbrug over het Stieltjeskanaal 
herinneren aan wat ooit een vermaarde 
spoorlijn was. Dit stuk Schoonebeker 
geschiedenis is defi nitief ten einde. 
i

Je kunt je het haast niet meer voorstellen, maar toch is het zo: Schoonebeek 
was vijftig jaar per trein bereikbaar! Daar hoort dan wel een kanttekening 
bij: de spoorlijn was enkel en alleen bedoeld voor de vermaarde olietrein van 
de NAM. Zeven kilometer spoor lag er tussen het NAM-emplacement aan de 
Beekweg en het station van Nieuw-Amsterdam. Dit verhaal vertelt in bredere 
zin iets over de opslag en het transport van aardolie door de jaren heen.
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Tekst: Henriët Jager en Kees Veenstra
Foto’s: Archief NAM en collectie De Spiker

Foto boven: De eerste olietrein vertrekt feestelijk 
versierd uit Schoonebeek. Op naar Pernis!
Foto onder: Een tankwagen en de olietrein bij 
het ROV begin 1947. 
Daaronder: De naam ‘Schoonebeek Industrie 
op hoog peil’ als promotie op elke olietrein.

Met de trein naar 
Schoonebeek....

Het ROV (Ruwe Olie Verlaadstation) aan de Kanaalweg 




